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Lieve Toos,

Al een aantal jaren sta ik met genoegen midden in 
mijn kerkgemeenschap, als herder, leraar, priester, 
profeet, PR-officer en praktiserend (beroeps)
gelovige. Inmiddels is mijn genoegen enigszins 
gemengd geworden, want gaandeweg merk ik dat 
het gevoel voor humor in de kerk alhier minimaal 
is. Ik weet niet of deze humor-gevoelsarmoede 
regionaal 
bepaald is, als 
een volksaard; 
daar wil ik mijn 
collegae in de 
ring nog eens 
verder naar 
vragen.
Ik sta dus 
elk jaar met 
Pasen voor een 
dilemma: wel of 
geen paasgrap? 
Ik heb in mijn 
eerste jaar in 
deze gemeente 
meteen in het 
kerkblad de 
risus paschalis 
uitvoerig 
uitgelegd, maar 
het resultaat 
was:  ‘Dat zijn we 
hier niet gewend; 
wij zijn protestants, dominee!’
Soms probeer ik het toch: een grap in de preek. 
Moet kunnen, denk ik, hoewel ik in mijn handboeken 
Homiletiek er niets over vind. Meestal is de reactie 
afwijzend: ‘U vertelt een grap: u neemt ons niet 

serieus!’ Terwijl ik toch alleen serieuze grappen 
vertel…
Eenmaal heb ik de voorpagina van een liturgieboekje 
voorzien van een cartoon van collega Bert Kuipers. 
Dat werd dus een stevig agendapunt bij de 
commissie Eredienst. Ook eenmaal heb ik in een 
preek de stijl van collega Gremdaat gebruikt: kent 

u die uitdrukking? 
Alleen bij de 
jeugdouderlinge was 
er vage herkenning.
Ik heb hier een 
half metertje 
humorboeken in 
de kast maar het 
meeste is joodse of 
katholieke humor. 
Protestantse 
humor is dun 
gezaaid… Kortom: 
zijn protestanten 
gemiddeld genomen 
humor-gevoelsarm?

Grappende dominee

Beste grappende 
dominee
Om meteen antwoord 
te geven op uw 

laatste vraag: ja, helaas is het begrip ‘genade’ sinds 
de reformatie enigszins ontdaan van de gein. Om 
het met een bekende carnavalskraker te zeggen: 
‘Geef mij de liefde en de gein, pak jij de poen en het 
chagrijn.’

Geen gevoel voor humor….

Vervolg op pagina 4
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KERKDIENSTEN

	 ENGELMUNDUSKERK	 ICHTHUSKERK	
	 Kerkplein 1	 Snelliusstraat 40				  
						    
14 juli 	 10.00 uur	 10.00 uur
	 Ds. Kees Lous	 Ds. Ben Helmers

21 juli	 10.00 uur	 10.00 uur
	 Samen onder een dak dienst	 Samen onder een dak dienst in de
	 Ds. Hans Hoekstra	 Engelmunduskerk Ichthuskerk dicht

28 juli 	 10.00 uur	 10.00 uur
	 Samen onder een dak dienst	 Samen onder een dak dienst
	 In de Ichthuskerk. 	 Ds. Regina Davelaar
	 Onze kerk dicht

4 aug. 	 10.00 uur	 10.00 uur
	 Samen onder een dak dienst	 Samen onder een dak dienst in de
	 Ds. Regina Davelaar	 Engelmunduskerk Ichthuskerk dicht
	
11 aug. 	 10.00 uur	 10.00 uur
	 Samen onder een dak dienst 	 Samen onder een dak dienst
	 In de Ichthuskerk 	 Ds. Ben Helmers
	 Onze kerk dicht

18 aug.	 10.00 uur	 10.00 uur
	 Samen onder een dak dienst	 Samen onder een dak dienst in de
	 Ds. Kees Lous	 Engelmunduskerk Ichthuskerk dicht

25 aug.	 10.00 uur   HA	 10.00 uur   HA
	 Samen onder een dak dienst 	 Samen onder een dak dienst
	 In de Ichthuskerk	 Ds. Kees Lous
	 Onze kerk dicht

1 sept.	 10.00 uur	 10.00 uur
	 Samen onder een dak dienst	 Samen onder een dak dienst in de
	 Ds. Kees Lous	 Engelmunduskerk Ichthuskerk dicht

1 sept.	 15.00 uur
	 Aangepaste Gezinsdienst
	 Pastor Greet Bijl en Ds. Kees Lous

8 sept.	 10.00 uur	 10.00 uur
	 Ds. Regina Davelaar	 Ds. Leon Rasser
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BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk

Zondag 14 juli: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Kees Lous
Ontvangstdienst: Petra de Hoog en Wim Mak
Kinderkerk: Deleilah Zamani
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Arend Selier
De collecten zijn voor de Diaconie en het 
Onderhoudsfonds

Zondag 21 juli: 
Samen onder een dak dienst om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Hans Hoekstra
Ontvangstdienst: fam. van Broekhuyzen
Koffiedienst: fam. Hinloopen
Kinderkerk: Elisabeth van den Bos
Organist: Piet Dalebout
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Dirk Tamerius
De collecten zijn voor de Kerk in actie 
Zomerzending-Pakistan en het Onderhoudsfonds
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Zondag 28 juli: 
Samen onder een dak dienst in de Ichthuskerk 
om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Regina Davelaar
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken
Onze kerk is gesloten

Zondag 4 augustus: 
Samen onder een dak dienst om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Regina Davelaar
Ontvangstdienst: fam. Brink
Koffiedienst: Aafke Strooker en Thera Talens
Kinderkerk: Henny de Wit
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Marco Bresser
De collecten zijn voor de Diaconie en het 
Onderhoudsfonds
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Zondag 11 augustus: 
Samen onder een dak dienst in de Ichthuskerk 
om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Ben Helmers
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken
Onze kerk is gesloten

Zondag 18 augustus: 
Samen onder een dak 
dienst om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Kees Lous
Ontvangstdienst: fam. Vermeulen
Koffiedienst: fam. Rasmussens
Kinderkerk: ?
Organist: Jaap Haringa
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Jorgen Rasmussens
De collecten zijn voor de Diaconie en het 
Onderhoudsfonds
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Zondag 25 augustus: 
Samen onder een dak dienst in de Ichthuskerk 
om 10.00 uur HA
Voorganger: Ds. Kees Lous
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken
Onze kerk is gesloten

Zondag 1 september: 
Samen onder een dak dienst om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Kees Lous
Ontvangstdienst: fam. Hinloopen
Koffiedienst: Aad de Koning en Adrie van der Pijl
Kinderkerk: Henny de Wit
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Nils Rasmussens
De collecten zijn voor de Diaconie en het 
Onderhoudsfonds
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Zondagmiddag 1 september 
Aangepaste Gezinsdienst om 15.00 uur
Voorgangers: Pastor Greet Bijl en Ds. Kees Lous
Het jaarthema is “Een nieuwe start”

Zondag 8 september: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Regina Davelaar
Ontvangstdienst: Angela Ouwehand en Henny Stolk
Kinderkerk: Deleilah Zamani
Organist: Piet Dalebout
Koster/geluidsregistratie: ?
Beeldregistratie: Dirk Tamerius
De collecten zijn voor de Protestantse Kerk Nederland en 
het Onderhoudsfonds
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Vervolg van de voorpagina

Ik begrijp dat humor voor u een zeer serieuze zaak 
is, maar dat uw gemeenteleden de genade van een 
geintje zo nu en dan helaas niet kunnen waarderen. 
Dat zou inderdaad kunnen liggen aan hun volksaard, 
maar wellicht ook aan het soort grappen dat u 
maakt. Het zou namelijk zomaar kunnen zijn dat uw 
gemeenteleden wel gevoel voor humor hebben, maar 
een ánder gevoel voor humor.
(Ook Lieve Toos voelt zich hierin wel eens miskend, 
maar dat terzijde).
Het is natuurlijk heel treurig dat u de enige bent die 
om uw grappen kunt lachen, al vindt Lieve Toos het 
stiekem komisch dat uw gevoel voor humor een serieus 
agendapunt is bij de commissie Eredienst. Dat is 
pas echte gein! Maar uiteraard wilt u geen ‘lach of ik 
schiet’-toestanden in de kerk, dus dan zit er eigenlijk 
niets anders op dan u neerleggen bij het trieste feit dat 
uw grappen niet aankomen.
Of u kunt hier echt werk van gaan maken. U bent 
natuurlijk niet voor niets voorganger en mag het gerust 
als een herderlijke taak opvatten om uw schaapjes naar 
het groene gras van een goede grap te leiden. Maar dan 
moet het ook wel een écht geestige grap zijn, die gevat 

kan worden door de goede verstaander. Misschien 
kunt uw kerkenraad gebruiken als testpanel voor een 
mogelijke try-out?
Weet dat de meeste cabaretiers en stand-upcomedians 
er jaren over gedaan hebben om de juiste toon te 
vinden en dat bij bijna niemand ‘de lach aan hun kont 
hangt’. Dus houd nog even vol, blijf hoopvol moppen 
tappen en bedenk ten slotte dat genadige zelfspot 
wellicht de meeste herkenning en op zijn minst een 
glimlach oplevert bij uw gemeenteleden.
En anders kunt u altijd nog Paulus citeren, die tegen de 
gelovigen in Korinthe zegt: ‘U staat me wel toe dat ik 
een beetje dwaas doe. Daar hebt u vast geen bezwaar 
tegen. (2 Kor. 11:1)

Een rubriek met prangende vragen en accurate 
antwoorden, dat is Lieve Toos.

Is er in je gemeente iets loos? Vraag het lieve Toos!

Overgenomen uit ‘Woord en Dienst’

Van de redaCTIE

Informatie over de eerstvolgende kerkbladen

Kerkblad-nummer	 Periode	 Uiterste	 Verschijningsdatum
Jaargang		  inleverdatum kopij	 vanaf…

 32 - 03	 08/09/’24 - 12/10/’24	 26 augustus 2024	 5 september 2024

 32 - 04	 13/10/’24 - 16/11/’24	 30 september 2024	 10 oktober 2024

 32 - 05	 17/11/’24 - 14/12/’24	 4 november 2024	 14 november 2024

Kopij s.v.p. inleveren via: kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl
Eventueel geschreven kopij kan nog altijd bezorgd worden bij één van de redactieleden.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te corrigeren, in te korten of (na overleg met de voorzitter 

van de kerkenraad) te weigeren.
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Wat is er te doen

NIEUWS UIT DE KINDERKERK 

Met een deadline een week voor de overvliegdienst, kan 
ik daarover wel vertellen, maar u leest dit dan pas nadat 
de dienst al achter de rug is. Als u er bij bent (was!), dan 
weet u dus dat de overvliegers van dit jaar; Jeppe, Robin 
en Sofie na de zomervakantie naar de middelbare gaan 
en vanaf nu niet alleen bij de kinderkerk, 
maar ook bij de plubers van harte welkom 
zijn! Zij vliegen over met hun liedboekje, 
een kinderkerkkaars en veel kinderkerk 
herinneringen in hun rugzakje. Wij wensen ze 
veel plezier bij de plubers en een hele mooie 
middelbare schooltijd toe!

Wat bij het verschijnen van dit stukje nog 
wel in het verschiet ligt, is ons uitje dat zal 
gaan plaatsvinden op 15 september, tevens 
startzondag.
We hebben een thema, ideeën voor ons uitje 
én er al zin in. Dus we hopen dat er veel 
mensen bij willen en kunnen zijn. Net als voorgaande jaren 
willen we na de dienst gezamenlijk picknicken. Het liefst 
natuurlijk in de kerktuin, al is dat afhankelijk van het weer. 
Aansluitend aan de picknick, willen we dan een speurtocht 

eigen kerknieuws

gaan houden voor jong en ouder: 
daar gaan we ons de komende 
periode eens op storten. Er ligt 
er nog wel één op papier klaar; die was bedoeld voor in 
Velserbeek en kon vorig jaar niet doorgaan in verband 
met die zomerstorm, die zoveel bomen deed sneuvelen en 
bijna sneuvelen. Dit jaar kunnen we dus in de herkansing, 

maar dan wel met een ander thema, andere 
spelletjes en raadsels. Wat wel hetzelfde is, is 
dat we hopen dat er weer veel kinderen en hun 
(groot)ouders meedoen; dan wordt het weer 
net zo’n feest als vorig jaar.
Rest ons nog –zo vlak voor de 
zomervakantie- u, jij, jullie een hele fijne 
zomer toe te wensen! Dat er maar veel 
warmte mag zijn (in de vorm van familie, 
vrienden, mensen om ons heen), leuke 
gebeurtenissen (dichtbij huis of ver weg in 
buitenlanden) en mooie momenten om van te 
genieten! 
En vooral dat we elkaar weer veilig en gezond 

terug mogen zien in onze mooie kerk.

Met een warme zomergroet van ons allemaal,
Henny

COLLECTES DIACONIE

21 juli – Kerk in Actie – 
Zomerzending – Pakistan

Christenen staan sterker in hun geloof

In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. 
Zij hworen vaak bij de laagste klasse en daarmee bij 
de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben 
te maken met discriminatie en krijgen 
regelmatig kritische vragen over hun 
geloof. Voor hen is het belangrijk om goed 
te weten wat het geloof inhoudt. 

OTS (het Open Theologisch Seminarie), 
partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil 
Pakistaanse christenen versterken in hun 
geloof. Deze bijbelschool biedt trainingen 
waar christenen meer leren over de 
Bijbel en ontdekken hoe ze zich staande 
kunnen houden in de samenleving. 
Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen 
aan deze trainingen mee. Onder hen zijn 
veel jongeren!  Kerk in Actie steunt via haar programma 
Zending kerken en christenen in de minderheid, zoals de 
christenen in Pakistan. Doet u mee? 

8 september – 
Protestantse Kerk – Nederland

Het hele jaar door met jongeren op weg

Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die jongeren serieus 
nemen en ervoor zorgen dat ze zich thuis voelen, meer 
aantrekkingskracht op hen hebben. De Protestantse 
Kerk helpt gemeenten hiermee door het aanbieden van 
seizoenspakketten met methoden, spellen en werkvormen 
voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen. 

Er zijn vijf pakketten: voor jonge kinderen, 
oudere kinderen, tieners, jongeren en 
intergeneratief kerk-zijn. De materialen zijn 
uitgedacht in samenwerking met lokale 
gemeenten en worden steeds opnieuw 
aangevuld. Via het programma ‘Jonge 
generaties' ondersteunt de Protestantse Kerk 
gemeenten om aantrekkelijke en inspirerende 
activiteiten voor jongeren te organiseren. 

U kunt deze projecten steunen via de (online) 
collecte of uw gift overmaken op bankrekening 
NL05 INGB 0000 1398 04 

t.n.v. Prot Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O), o.v.v. het project. 

Hartelijk voor uw bijdrage.			  De diaconie
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Verhuizen

Ik ga samen met Geke de gemeente verlaten, omdat wij 
ergens anders gaan wonen. 
We gaan namelijk verhuizen naar Noord-Scharwoude per 
16 augustus 2024.
Deze verhuizing heeft een paar gevolgen voor het werk 
wat ik doe binnen de gemeente.
De collectebonnen: zie onderstaand bericht 
“collectebonnen.”
Ik blijf nog wel de administratie (kerkbalans, 
eindejaarscollecte, paascollecte en de solidariteitskas) 
doen voor de gemeente - alleen zal ik het niet meer 
rondbrengen. 
Ik blijf mij inzetten om speciale projecten zoals 
bijvoorbeeld The Passion, het Top 2000 concert te 
organiseren in de gemeente. Ook het streamen van de 
zondagsdiensten wil ik blijven doen.

Met vriendelijke groet, 
Arend Selier

Collectebonnen
Als gevolg van de verhuizing van Arend Selier wordt de 
procedure met betrekking tot de aanschaf en levering van 
collectebonnen iets gewijzigd.
U kunt collectebonnen aanschaffen door overboeking van 
het totaal bedrag naar rekening NL27RABO 0139 2393 83 
t.n.v. Protestantse Gemeente Velsen Zuid / IJmuiden Oost, 
o.v.v. collectebonnen (let op, de oude rekening hiervoor 
NL36 INGB 0000 1490 43 is opgeheven)

Vermeld bij collectebonnen “blauw” als u bonnen wilt van 
€ 0,50 en “wit” als u bonnen wilt van € 1,00.

De betaalde collectebonnen kunt u op de zondagen na 
afloop van de kerkdienst afhalen bij de kerkrentmeester 
van dienst. 

De kerkrentmeesters

ZOMERLUNCH

Zomer

Een tijd van onderweg zijn
Van nieuwe plaatsen 
ontdekken
Een tijd van genieten van de 
zon
Van mooie natuur, van lekker zwemmen
Een tijd van op vakantie gaan

Zomer

Ook een tijd van thuis blijven
Van wachten op berichten van geliefden
van verlangen naar bezoek en aandacht
van uitkijken naar een veilige terugkomst
  
De diaconie organiseert op woensdag 31 juli weer een 
zomerlunch na de koffieochtend.

U wordt van harte uitgenodigd voor de koffie, 
alleen de lunch of voor beide : koffie + lunch.

De koffie staat voor u klaar vanaf 10.00 uur en aansluitend 
begint de lunch om 12.00 uur en deze is geheel gratis.

Vindt u het leuk om aan te schuiven bij de zomerlunch? 
Geeft u zich dan op bij de diakenen:

 Ineke de Jong  - telefoon 0255 - 513065
 Liesbeth van der Lugt – telefoon 06-83980623

Heeft u geen vervoer, maar wilt u graag komen ? 
Laat het ons weten.
Het vervoer wordt geregeld !

De Diaconie

PARKEERKAARTEN

Op het moment dat de oude dorpskern van Velsen-Zuid autovrij werd, is het kerkbestuur met de politie Velsen een 
onheffingsregeling overeengekomen voor het parkeren op het Kerkplein gedurende de kerkdiensten.

Hiervoor zijn 20 ontheffingen beschikbaar voor de kerkgangers die slecht ter been zijn of om een andere reden dicht bij 
de kerk willen parkeren.

Van deze 20 kaarten zijn er op dit moment slechts 7 die permanent op zondag beschikbaar zijn, de overige zijn 
“verdwenen”.

Natuurlijk is het makkelijk en geen probleem als u deze kaart in de auto heeft en elke kerkdienst aanwezig bent. Mocht 
dit echter niet het geval zijn, omdat u er een zondag niet bent, dan is het wel wenselijk om deze kaart (tijdelijk) weer in 
de kerk achter te laten. Het komt namelijk met enige regelmaat voor dat er geen kaarten meer beschikbaar zijn voor 
kerkgangers.

Mijn verzoek is dus: kijkt u eens in uw dashboardkastje en ligt daar een kaart die u niet regelmatig nodig hebt, leg hem 
dan even terug in de kerk, zodat ze voor iedereen beschikbaar zijn.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Anton Bresser (koster).



7

Rekening & verantwoording
Uit de Kerkenraad

Woensdag 26 juni  was de laatste kerkenraadsvergadering 
voor de start van de zomer.
Ds. Regina Davelaar opent de vergadering met het 
ontsteken van de kaars en het lezen van het toepasselijke 
gedicht “Rusten” van Huub Oosterhuis.

Naar aanleiding van de notulen m.b.t. de jaarrekening 
van de kerkrentmeesters. De jaarrekening is goedgekeurd 
door het CCBB Noord-Holland en de aanwezigen 
verlenen décharge aan de penningmeester van de 
kerkrentmeesters.

Er is een brief ontvangen van het CCBB Noord-Holland 
om ordonnantie “Ontzetting uit het ambt”, de zwaarste 
tuchtregel, in de kerkorde te wijzigen. De kerkenraad 
besluit om op deze wijziging “neutraal” te reageren met 
de aanvullende opmerking dat de nadruk nu te veel op 
seksueel misbruik ligt, terwijl er ook andere vormen van 
misbruik zijn zoals fraude, intimidatie en fysiek geweld.  

Er is een commissie gevormd die zich bezig gaat houden 
met het speerpunt “liturgie” uit het beleidsplan. Buiten 
enkele kerkenraadsleden zullen ook gemeenteleden 
worden benaderd om deel te nemen aan deze commissie.  

Het Moderamen heeft een gesprek gehad met de redactie 
van het kerkblad en gesproken over de continuïteit van 
het kerkblad. Het aantal lezers wordt steeds minder en de 
kosten voor het drukken lopen op. Is een digitaal kerkblad 
een optie? Het kerkblad is duidelijk een aandachtspunt 
voor de toekomst en komt terug op de agenda in 2025. 

Er is een gesprek geweest tussen de voorzitters van de 
Kerkenraad en de Stichting Engelmundus Cultuur en Kunst 

omtrent verwijderde objecten 
uit de Corverkapel, zoals het 
doopvont van de Goede Herderkerk en de gevelsteen 
van de Gereformeerde kerk aan de Willebrordstraat. Er 
wordt gekeken hoe/waar deze objecten alsnog een plaats 
kunnen krijgen in het kerkgebouw. 

Zoals gebruikelijk worden de afgelopen kerkdiensten 
geëvalueerd en volgen daarna de mededelingen vanuit de 
verschillende Colleges. 

De Classis Noord-Holland organiseerde op 15 juni 
een inspiratiefestival met het thema: De kracht van 
Samenwerken. Drie kerkenraadsleden hebben dit festival 
bezocht. Door de krimp van het aantal bezoekers in de 
kerken en het steeds moeilijker vinden van gemeenteleden 
die plaats willen nemen in de Colleges zal er in de 
toekomst meer samengewerkt moeten worden tussen 
kerken. 

Er werden verschillende workshops gehouden zoals “De 
toekomst van de kerk” door Dr. Arnoud van der Deijl en 
“Samenwerking werkt” door Joost Schelling. 

De boodschap vanuit de Classis is: start klein met 
samenwerken met andere kerken, begin waar je het samen 
mee eens bent. “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”.

De vergadering wordt afgesloten met lied 675 – Geest van 
hierboven.  

Liesbeth van der Lugt (scriba)

Collecte opbrengst Diaconie

3 Mei		  Hulp aan Oekraïne	 EUR 163,85
26 Mei		  Stem in de Stad Haarlem	 EUR 139,35 
(de Diaconie heeft dit bedrag aangevuld tot EUR 450,00)
9 Juni		  Bartiméus		  EUR 78,20

Namens de Diaconie,
Krijn Gesink

BLOEMENGROET

De bloemen gingen 
met een groet van ons 
allen naar

02-6-2024	 Mevr. J.G. Drijver
09-6-2024	 Mevr. A.T. van Putten
16-6-2024	 Dhr. Timmerman
23-6-2024	 Mevr. van Zutphen
30-6-2024	 Dhr. van der Grift
07-7-2024	 Dhr. Cornet



8

Aangepaste gezinsdiensten seizoen 
2024-2025 

Op zondagmiddag 2 juni hebben we als Aangepaste 
Gezinsdiensten voor mensen met een verstandelijke 
beperking het seizoen 2023-2024 in onze 
Engelmunduskerk afgesloten. We kijken terug op een 
mooie dienst, gevolgd door een heerlijke maaltijd! 
Uiteraard kijken we alweer vooruit naar het seizoen 2024-
2025. We hebben gezocht naar een passend jaarthema. 
De landelijke kerk reikt ‘Als nieuw. Leven in het licht van 
Gods Koninkrijk’ aan. Voor onze doelgroep is dat een veel 
te lange slogan. Wij kozen voor: ‘een nieuwe start’.
Sinds vele jaren vindt de helft van onze diensten plaats 
boven het kanaal: in de Vredevorstkerk te Beverwijk. 
Deze kerk is helaas verkocht. Zeer waarschijnlijk kunnen 
we van deze kerk niet langer gebruik maken. Op dit 
moment kijken we als commissie nog naar eventuele 
andere mogelijkheden boven het kanaal. Vinden we geen 
geschikte kerk boven het Noordzeekanaal, dan gaan alle 
diensten naar onze Engelmunduskerk. De data voor deze 
diensten zijn al bekend en in de agenda van onze kerk 
vastgelegd. Ook als we toch nog een andere ruimte in 
Beverwijk of Heemskerk vinden, blijven deze data gewoon 
staan: alleen verandert dan de locatie.

De eerste dienst is op zondagmiddag 1 september om 
15.00 uur. Deze dienst vindt in ieder geval plaats in onze 
Engelmunduskerk. Voorgangers in deze dienst zijn pastor 
Greet Bijl en ondergetekende.

De andere data zijn:
 20 oktober 2024
 8 december 2024 (advent- en kerstviering)    
      2 februari 2025
 13 april 2025 (Palmpasen en Paasviering)
 29 juni 2025 

De laatste datum is een ‘extra’: het wordt iets van een 
afsluitingsbijeenkomst die een wat ander karakter dan 
een kerkdienst zal krijgen. Verder staat een of twee keer 
per jaar een dienst in het teken van ‘breken en delen’: dan 
vieren wij met elkaar het Heilig Avondmaal. Alle diensten 
beginnen om 15.00 uur. Van harte welkom bij deze 
inspirerende en vrolijke diensten!

Samen-onder-een-dak-diensten
                                                                                                          
De zomermaanden staan weer voor de deur. Dat betekent 
dat er heel wat gemeenteleden met vakantie zijn. In de 
zomerperiode houden wij samen met de Ichthuskerk 

NIEUWS UIT DE PASTORIEËN
NIEUWS vAN DS. LOUS

samen-onder-een-
dakdiensten (afgekort: soed-
diensten). Een van beide 
kerken is dan ’s zondags 
gesloten en we kerken dan 
gezamenlijk in de andere 
kerk. De eerste soed-dienst 
is op 21 juli in onze eigen Engelmunduskerk, waarin onze 
oud-predikant Hans Hoekstra voorgaat. De laatste is op 
1 september waarin ondergetekende voorgaat.  Op 25 
augustus vieren we in de soed-dienst in de Ichthuskerk 
gezamenlijk het Heilig Avondmaal.

Nieuw Regeerakkoord

We hebben een nieuw regeerakkoord! De steekwoorden 
van dit document zijn: hoop, lef en trots. Vanaf zondag 
18 augustus heb ik drie soed-diensten op een rij. Ook 
in de bijbel komen deze drie woorden voor. Het lijkt me 
goed deze drie begrippen tegen het licht van de bijbel 
te houden. Op zondag 18 augustus hoop, zondag 25 
augustus lef en zondag 1 september trots.
Bezinnings- en verdiepingsuurtje in De Moerberg                                                                        
Geestelijk verzorger van De Moerberg, Jeroen Toet, 
merkte dat er naast de weeksluitingen/kerkdiensten 
op de vrijdagmiddag ook behoefte was aan een 
bezinnings- of een verdiepingsgesprek voor de bewoners 
van De Moerberg. Een dergelijk verdiepingsuurtje kan 
ingevuld worden met een bepaald thema, een bepaald 
bijbelgedeelte of een ander verdiepend thema op 
het snijvlak van geloof, kerk en maatschappij. Deze 
bijeenkomsten worden geleid door predikanten, pastoors 
en pastors uit onze omgeving. Ook geestelijk verzorger 
Jeroen Toet draait hierin mee. Inmiddels is er een aantal 
van deze bijeenkomsten geweest. Zelf heb ik afgelopen 
januari een keer meegedraaid. Ik heb er een soort van 
‘stoeien-met-tekstenbijeenkomst’ van gemaakt rond een 
bijbelgedeelte dat op het rooster stond. Er was een goede 
opkomst met veel inbreng van de bewoners. Daarom 
hebben we besloten deze bijeenkomsten voort te zetten. 
Daarbij zijn belangstellenden van buiten De Moerberg 
van harte welkom: het versterkt de band tussen de 
bewoners van De Moerberg en bezoekers ‘van buiten’. De 
bijeenkomsten vinden plaats op de tweede donderdag van 
de maand. We beginnen om 10.30 uur in de MDO-ruimte 
op de eerste etage: bij de trap direct twee keer links. De 
bijeenkomsten duren drie kwartier tot een uur. En er is 
uiteraard koffie en thee. Het rooster ziet er als volgt uit:                                         
                                                                          
12 september 	 pastoor Harald Münch                                                                                                   
10 oktober	 gespreksleider op dit moment nog niet 	
 		  bekend                                                
14 november	 ds. Kees Lous                                                                                                                            
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9 januari 2025	 gespreksleider op dit moment nog niet 	
 		  bekend                                                       
13 februari	 Jeroen Toet                                                                                                                           
13 maart	 pastoor Harald Münch                                                                                                    
10 april		  gespreksleider op dit moment nog niet 	
 		  bekend                                                   
8 mei		  gespreksleider op dit moment nog niet 	
 		  bekend                                                                                   
12 juni		  ds. Kees Lous 
                                                                                                            
Ook ds. Ben Helmers heeft zijn medewerking toegezegd, 
evenals Jos van Bellen van de RK parochies. Heeft u 
belangstelling? Noteert u dan alvast deze data!  Op 
deze manier kunnen we als gemeenten en parochies de 
bewoners van De Moerberg en andere belangstellenden 
van dienst zijn.

NIEUWS vAN DS. DAVELAAR

Einde seizoen

Het is het einde van het seizoen. Geen aankondigingen 
van nieuwe activiteiten dus dit keer, maar een terugblik 

van de afgelopen maand. Bij het schrijven van dit stukje 
zijn we nog druk bezig met de voorbereidingen van de 
‘overvliegdienst’. Die terugblik volgt dus later nog.

Jeugddienst ‘Het 
leven is een feestje’

Wat was het een feestje, die 
jeugddienst op 16 juni! De 
jeugd had de kerk prachtig 
versierd. We hebben gedanst en gezongen, gedebatteerd 
en gebeden in een rijtje. Als klapstuk met z’n allen in 
polonaise naar de koffie: geweldig! Ik kijk er met heel veel 
plezier op terug. Dankbaar voor deze jongeren en voor hun 
leiding: Yvonne Bax, Tjaltje Plug en Joke Zuidema.  Heb ik 
even geluk dat ik daar zomaar tussen gerold ben.

Gemeentezondag 

Zondag 30 juni was het thema broederschap. 
Elkaar liefhebben als broers en zussen is niet altijd 
vanzelfsprekend, maar we oefenden aan tafel. In de kerk 
werden we door God zelf, als Vader en Moeder tegelijk, 
uitgenodigd. Na de dienst volgde nóg een gang met 
heerlijk eten en drinken in overvloed. En we hadden 

Groet

Wanneer deze editie van Samen bij u op de mat valt, zitten 
we al volop in de zomerperiode. Velen van u gaan met 
vakantie. Geniet ervan! Voor degenen die niet meer op 
vakantie gaan of kunnen, kan deze periode lang duren. 
Er zijn minder activiteiten en veel van de mensen die met 
regelmaat een bezoekje brengen, zijn zelf met vakantie. 
Laten we daarom de thuisblijvers in deze periode niet 
vergeten! Een goede zomerperiode toegewenst en tot 
ziens of tot sprekens!

Ds. Kees Lous
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natuurlijk de foto’s van onze broers en zussen. Yvonne en 
Esther hadden er een leuke quiz van gemaakt. Ik faalde 
jammerlijk, maar het was wel erg gezellig.

Terugblik Kennismakingsbijeenkomsten

De kennismakingsbijeenkomsten zitten erop. Het waren 
stuk voor stuk goede bijeenkomsten waarbij ik jullie 
(beter) heb leren kennen en ook nog het nodige heb 
opgestoken van de plaatselijke en kerkelijke geschiedenis. 
Heb je/heeft u de kennismakingsbijeenkomsten gemist 
en toch behoefte om (nader) kennis te maken, neem 
gerust contact met me op. En ik blijf natuurlijk ook 
(kennismakings)bezoekjes afleggen in m’n wijken.  

Begin vakantie

Het is vakantietijd. De kinderen 
hebben bij het verschijnen van 
dit blad nog één week te gaan en 
dan zijn de scholen dicht. In de 
kerk doen we het ook rustig aan. 
Even geen vergaderingen, weinig 
activiteiten. Tijd om tot rust te 
komen.  Tijd voor je ‘zomerziel’. Zo 
heet dit gebed van Janneke Nijboer:

Ik bid je toe, dat je gaat sprankelen
als de kleuren in de berm,
je ogen gaan fonkelen als
kabbelgolfjes in de avondzon
en je ziel tot rust zal komen
op het wiegen van de wind.

Ds. Regina Davelaar



11

De bewondering voor de schilderkunst van de 17e eeuw, 
maar dan vertaald naar het heden staat aan de basis van 
het werk van Grace Spiegel (Amsterdam, 1968).

Mede geïnspireerd door een jeugd waarin kunst en 
antiek uit Azië een belangrijke rol speelden, heeft ze 
een bijzondere schilderstijl ontwikkeld. Grace schildert 
met olieverf in zes basiskleuren (wit, zwart, oker, bruin, 
blauw en rood). Omdat Grace een aanvulling zocht op 
haar kleurpalet, reisde ze in mei 2019 naar Venetië, waar 
ze – eveneens natuurlijke – hoogwaardige pigmenten 
speciaal voor haar liet mengen. Uit deze combinatie 
ontstaan heel verfijnde, 
unieke tonen, die Grace 
gebruikt om vervolgens – 
met slechts twee kwasten 
en haar vingers – magie op 
het schilderslinnen te laten 
ontstaan. Met een duidelijke 
eigen stijl die draait om 
expressie, schoonheid 
en uiteraard dat unieke 
kleurgebruik. 

De toegang is gratis

Zomerexpositie  Schilderijen van Grace Spiegel

Wanneer:	 Zaterdag 6 juli – Zondag 28 juli 2024

Op  		  Zaterdags :	 11:00 – 17:00 uur
 		  Zondags :	 12:00 – 17:00 uur
Locatie:
Engelmunduskerk Oud Velsen
Kerkplein 1 
1985 BH Velsen-Zuid
Tel: 06-8193 7234
Website:	 
www.engelmunduskerkoudvelsen.nl/cultuur-kunst
Mail:		  podiumengelmundus@gmail.com

De betoverende oriëntaalse gezichtjes en stillevens van Grace Spiegel
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Cambridge Vocal Consort 
Summer Tour 2024

Het Cambridge Vocal Consort komt weer naar de 
Engelmunduskerk! Kom zondag 14 juli luisteren naar hun 
lichte, heldere stemmen, die liederen zingen van het begin 
van de 16e eeuw tot arrangementen van hedendaagse 
componisten. Mis het niet!

Engeland heeft een eeuwenoude koortraditie. 
Eén van die koren, het Cambridge Vocal Consort, 
komt op zondagmiddag 14 juli a.s. opnieuw naar 
de Engelmunduskerk in Oud Velsen. Het is een 
benefietconcert, waarvan de opbrengst is bedoeld voor de 
restauratie van de kerk. 

Van de 16e eeuw tot nu
U hoort muziek van William Byrd en Henry Purcell (beiden 
17e eeuw, Brits), van 
Joseph Rheinberger (19e 
eeuw, Beieren), Maurice 
Duruflé (20e eeuw, Frans), 
Benjamin Britten (20e eeuw, 
Brits), Antonín Tučapský 
(20e eeuw, Tsjechisch) en 
Ola Gjeilo (hedendaags, 
Noorwegen). Zo trekt een 
prachtige stoet van oude 
en nieuwe, geestelijke en 
wereldlijke liederen voorbij, 
gezongen op hoog niveau, 
onder leiding van dirigent 
Colin Fludgate. 

Meer informatie en 
geluidsfragmenten op 
www.
cambridgevocalconsort.org. 

Gratis, met vrijwillige bijdrage
Net als in 2023 mag Podium Engelmundus het Cambridge 
Vocal Consort weer presenteren. Zij treden belangeloos 
op. De toegang is gratis. U wordt vriendelijk verzocht een 
bijdrage te geven, met als richtlijn 15 euro. De opbrengst 
is bestemd voor de restauratie van de Engelmunduskerk. 

Wanneer: 	 zondag 14 juli 2024 om 15:00 uur.
Locatie:		  Engelmunduskerk Oud Velsen
 		  Kerkplein 1 
 		  1985 BH Velsen-Zuid
Tel: 		  06-8193 7234
Website:	
www.engelmunduskerkoudvelsen.nl/cultuur-kunst
Mail:		  podiumengelmundus@gmail.com

Rondleiding door Dorp en Kerk Oud Velsen

Stichting het Dorp Velsen en Stichting Podium 
Engelmundus organiseren op zaterdag 13 juli 2024 een 
rondleiding in twee delen: een rondleiding door het dorp 
én de bezichtiging van het exterieur en interieur van de 
Engelmunduskerk. De wandeling door het dorp start 
bij de ingang van de kerk. Tussen het eerste en tweede 
deel is er korte onderbreking voor een kopje koffie of 
thee. Op de dag van de rondleiding is in de kerk ook de 
expositie van de kunstenaar Grace Spiegel te bekijken. 
Zij maakt schilderijen en tekeningen met o.a. Oriëntaalse 
onderwerpen.

Aan de rondleiding kunnen minimaal 5 en maximaal 
15 personen deelnemen.
De kosten bedragen € 10,00 p.p. Aanmelden kan via 
engelmunduskerkoudvelsen.nl/cultuur-kunst of  
06-81937234.

Start:
zaterdagmiddag 13 juli om 14:00 uur op Kerkplein 1,
1981 BH Velsen-Zuid en eindigt om ca. 15:30 uur
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Berichten van elders
Theologie voor Geïnteresseerden

De cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG) wordt 
vanaf eind augustus voor de tweede keer aangeboden 
in Amstelveen na zich bijna 40 jaar in Amsterdam te 
hebben afgespeeld. Oorspronkelijk gestart binnen de 
Protestantse Kerk Nederland draait de cursus nu acht jaar 
zelfstandig. De cursus kent 12 verschillende vakken en 
vindt gedurende 8 maanden (eind augustus – eind april) 
elke dinsdagmorgen van 10.00 – 13.00 uur plaats in de 
Paaskerk in Amstelveen, Augustinuspark 1.

De cursus duurt drie jaar, maar is ook in delen te volgen. 
Een beperkt aantal cursisten kan ook online (via Zoom) 
deelnemen. Aan de orde komen vakken als Oude en 
Nieuwe Testament, Geloofsleer, Kerkgeschiedenis, 
Pastoraat, Diaconaat en zes andere vakken waaronder 
Jodendom en Wereldgodsdiensten. De cursus wordt 

Dankzij de vreemdeling komt de gastheer thuis

gegeven door gekwalificeerde 
docenten en predikanten. De cursus staat open voor 
iedereen die belangstelling heeft voor theologie. Er zijn 
geen toelatingsvoorwaarden wat betreft vooropleiding 
of lidmaatschap van een kerkgenootschap. Een recente 
evaluatie van de cursus onder 28 cursisten leverde een 
gemiddeld ‘rapportcijfer’ van 9,4 op.

Deelname kost € 350,- per cursusjaar (betaling in drie 
termijnen is mogelijk). Per les van 75 minuten komt dit 
cursusgeld neer op € 5,30 per les. Voor meer informatie 
kunt u naar www.tvg-amsterdam.nl of via de secretaris 
Pieter Licht (e-mail: tvg-amsterdam@outlook.com). 

Op verzoek krijgt u dan een uitgebreide studiegids 
toegestuurd.

Uniek Studium Generale in de provincie 
Noord-Holland

Het Studium Generale is een aantal jaren geleden 
ontstaan, omdat een aantal ”afgestudeerde” cursisten 
van de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (afgekort: 
TVG) het jammer vond dat deze nu afgelopen was. Ze 
wilden meer! Het ging daarbij met name om verdieping 
en verbreding. Iedereen met belangstelling voor religie 
is welkom. Net als bij TVG is vooropleiding of kerkelijke 
binding niet vereist. Maar het Studium Generale is niet 
alleen voor ex TVG-cursisten. De lessen gaan over 
boeiende en vaak actuele onderwerpen die in relatie staan 
tot christelijk geloof en kerk. Het Studium Generale heeft 
geen vastomlijnd programma. Cursisten geven zelf aan 
wat hen boeit. De coördinator zoekt bij deze onderwerpen 
een gekwalificeerde docent.

De lessen (meestal drie in één blok) gaan door als er 
minimaal 10 aanmeldingen zijn voor het betreffende blok. 
In het cursusjaar 2024 – 2025 worden vier blokken van 
drie donderdagochtenden (10.00 – 12.30 uur) aangeboden 
in de Paaskerk in Amstelveen (Augustinuspark 1). 

Over de inhoud van data van de blokken het volgende:

Blok 1	N ederlandse Bijbelvertalingen; 
 	 docent: dr. Jaap van Dorp; 
 	 data: 12, 19 en 26 september 2024;

Blok 2	 Joodse feestdagen, 
 	 docent: drs. Adri van der Wal; 
 	 data: 14, 21 en 28 november 2024;

Blok 3	 Het beeld in de christelijke spiritualiteit; 
 	 docent: prof. dr. Wessel Stoker; 
 	 data: 9, 16 en 23 januari 2025;

Blok 4	 Ontstaan en ontwikkeling van Oosterse kerken; 	
 	 docent: Rob Mascini; 
 	 data: 6, 13 en 20 maart 2025.

De kosten per blok van drie ochtenden bedragen 
€ 75,00. Voor het volgen van alle vier blokken is € 250,00 
verschuldigd. Voor echtparen geldt een gereduceerd tarief. 
Een partner behoeft slechts de helft te betalen.

Voor meer informatie kunt u naar 
www.tvg-amsterdam.nl of kunt u mail sturen naar 
mevr. M. Lok (e-mail: lok-funcke@hetnet.nl)
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wij HEBBEN GELEZEN

De koe die naar de hemel vloog

Rabbi Meir van Peremysliany is, voordat hij rabbijn, wordt 
uiterst arm. Hij verdient de kost met het houden van 
slechts één koe. Haar melk verkoopt hij aan zijn buren en 
dorpsgenoten.
Ondanks zijn armoede is het de gewoonte van Meir om 
wekelijks wat geld opzij te leggen, zodat hij op de sabbat 
wat kan weggeven aan de armen. Maar aan het eind van 
een bepaalde week is het hem niet gelukt om iets over te 
houden. Toch wil hij zich aan zijn vaste gewoonte houden. 
Wat te doen? 

Meir wikt en weegt en ziet uiteindelijk maar één oplossing.
Hij laat zijn enige koe slachten en deelt het vlees uit onder 
de armen, die wekelijks bij hem aan de deur komen. Zijn 
vrouw loopt diezelfde ochtend op het erf te zoeken naar 
de koe, maar kan haar nergens vinden. Ze rent naar haar 
man en roept: “Onze koe is in geen velden of wegen te 
bekennen. Ze is gestolen. Of ontsnapt. Hoe dan ook: ze is 
van de aardbodem verdwenen”.

“Nee liefste”, zegt Meir. “Onze koe is niet zomaar 
verdwenen. Ze is ten hemel gevaren”.

Toelichting

Je kunt op zeker twee manieren naar een situatie van 
verlies kijken.
Louter als domme pech, zonder enig nut. Of als 
noodzakelijk verlies voor een groter goed. Het religieuze 
gebod om je rijkdom met anderen te delen, daar zal 
niemand vreemd van opkijken. Maar kan je ook je armoede 
delen en zo ja, hoe?
Vreemd genoeg zijn arme mensen vaak beter tot delen 
in staat dan veel rijken die vermeerdering van hun 
bezit, sparen of beleggen van geld, als hoogste goed 
beschouwen. Misschien komt dat wel omdat arme 
mensen zich beter kunnen inleven in de behoefte van hun 
naasten.
Dat laatste geldt in elk geval voor Meir Bar Aron, rabbijn 
van Peremysliany (1783-1850). Toen hij nog maar tien 
jaar oud was, ging hij wekelijks naar de markt om geld in 
te zamelen voor de armen, zodat ook zij inkopen konden 
doen voor sabbat. Zijn moeder zei over haar zoon: “Zulke 
Meiertjes groeien niet in elke tuin”.
Ook op latere leeftijd kende zijn vrijgevigheid geen 
grenzen. Toen hij als rabbijn eens een grote gift 
ontving voor zijn diensten, wilde hij die niet aannemen. 
Zijn kinderen klaagden daarop hun vader aan bij het 
gerechtshof, want zij vonden dat hun gezin het geld 

goed kon gebruiken. Maar 
rabbi Meir hield voet bij 
stuk. Leven in armoede 
was hun rijkdom, vond 
hij. Eigenlijk kun je dat 
alleen voor jezelf en niet 
voor anderen beslissen. 
Vanuit onze moderne, 
feministische opvattingen 
had Meir natuurlijk met zijn 
vrouw moeten overleggen 
inzake hun koe. Maar 
dan had de rabbi het 
momentum – het uitdelen 
van vlees aan de armen 
voor hun sabbatsmaaltijd – 
waarschijnlijk gemist.

Uit: ‘De koe die naar de hemel 
vloog’

van Gottfrid van Eck



De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255 - 51 7452

Gemakkelijk en gezond: elke dag bereiden wij verse,  

werk langsbrengen. Meteen wat boodschappen voor u 
meenemen? Onze bezorgservice staat voor u klaar! 

Haarlem - Waarderpolder - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Hoofddorp

023 - 531 91 43  –  www.kievitbv.nl

Uitvaartcentrum IJmuiden: 
Vertrouwd dichtbij

Waalstraat 101, 0251- 25 20 94, www.ijmonduitvaart.nl

Schildersbedrijf M.F. de Vreugd
Havenkade 3
1973 AH IJmuiden
T  //  +31 (0) 255 532 363
M //  +31 (0) 611 001 848
mfdevreugd@live.nl

www.ambachtelijkschilderwerk.nl

Wij zetten alle soorten videotapes

VHS • Betamax
Video 8 • Hi8 • Mini DV

over op USB-stick, externe HDD 
of DVD. Als u meerdere banden 
inlevert, betaalt u een lagere prijs.
Maar ook DIA's en 8 mm film!

ELTA / LOEK ANDERSON
D I G I T A L I S E E R  S H O P

Trompstraat 1-5    1971 AA IJmuiden     info@elta.nl

DRUKKERIJ ELTA                tel.	0255 51 11 91

Sterk in grafische communicatie!

• drukwerk

• XXL print (tot 30 mtr.)

• flyers & folders

• spandoeken

• gelegenheidskaarten

• ontwerpen

• posters

• scripties

• stickers

JAAR

60

Trompstraat 1  IJmuiden • Tel 	0255 51 11 91

Videobanden
digitaliseren



Predikanten
•	 ds. C. Lous		 0255 52 44 73
	 ’t Roode Hart 9
	 1981 AH Velsen-Zuid
	 shiprev@hetnet

•	 ds. R. Davelaar	 	06 3017 8535
	 ds.davelaar@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Kerkrentmeesters
•	 Secretaris
	 hr. N. Rasmussens		 06 1881 3224
	 rentmeesters@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Penningmeester		 06 5372 0090
	 hr. J.F. Manten
	 rentmeesters@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Vrijwillige bijdragen
	N L27 RABO 0139 2393 83
	 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
	 o.v.v. Vrijwillige bijdrage

Collectes
•	 Online collectezak
	 www.engelmunduskerkoudvelsen.nl/online-

collectes 

•	 Bestellen collectebonnen

	 collectebon@engelmunduskerkoudvelsen.nl

	N L27 RABO 0139 2393 83
	 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
	 o.v.v. Collectebonnen wit of blauw

Kerkblad samen
•	 Redactieleden
	 Joke Stam		 0255 52 09 66
	 Jan Oosterveen		 06 496 448 78
	 Aafke Strooker		 0255 52 14 14
	 Marja Petersen		 06 587 186 29
	 kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Bezorging en mutaties
	 Velsen-Z, Driehuis, Santpoort-N en -Z en post
	 hr. W.J.Mak		 0255 52 05 04
	 IJmuiden
	 fam. Van Broekhuyzen		 0255 53 24 86

•	 Vrijwillige bijdragen
	N L27 RABO 0139 2393 83
	 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
	 o.v.v. Kerkblad Samen

Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost

Bezoekadres
Kerkplein 1
Velsen-Zuid

Postadres
Scribaat
mw. E.A. van der Lugt  06 8398 0623
Waalstraat 107D

1972 WR IJmuiden
scriba@engelmunduskerkoudvelsen.nl

w w w . e n g e l m u n d u s k e r k o u d v e l s e n . n l

Kinderkerk
•	 Henny de Wit
	 kinderkerk@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Giften
	N L94 RABO 0373 5974 52
	 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
	 o.v.v. Kinderkerk  

Diaconie
•	 Penningmeester		 06 5788 2490
	 hr. K. Gesink
	 diaconie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Financiële bijdragen
	N L05 INGB 0000 1398 04
	 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O.
	 o.v.v. Diaconie

Taxi-service
•	 Contactpersonen
	 hr. W. Mak		 0255 52 05 04
	 hr. B. te Beest		 0255 51 74 18

•	 Rooster
	 Voor die personen die gebruik willen maken 

van de taxi-service is een rooster opgesteld. 
Alle betrokkenen hebben dit rooster.

Website
•	 www.engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Redactie kerkgemeenschap
	 Joke Stam
	 redactie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Redactie kunst&cultuur
	 Marco Bresser en Jorgen Rasmussens
	 redactie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Webmaster
	 Jorgen Rasmussens		 0255 51 20 40
	 webmaster@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Vertrouwenspersoon
•	 Piet Dalebout		 06 5766 5859

Koster
•	 Anton Bresser		 06 5314 5658
	 Meervlietstraat 41
	 1981 BK Velsen-Zuid
	 anton.bresser@gmail.com


